Berichten uit de ‘bed, bad, brood’-opvang; 

maatschappelijk werkster Izre doet opnieuw verslag  

We mogen hem altijd bellen, onze ‘luitenant’
We maken ze niet iedere dag mee, maar gelukkig wel vaak genoeg: succesverhalen. Verhalen met een happy end. Van mensen die bij ons tot rust komen, opknappen en nieuw toekomstperspectief weten te veroveren. Want dat is het vaak echt: veroveren. Daarvoor moeten ze flink hun best doen en hebben ze meestal al onze hulp nodig. Neem het verhaal van onze ‘luitenant’; Aayan uit Somalië.

Aayan kwam in april 2015 bij ons, vanuit Ter Apel waar zijn herhaalde asielaanvraag was afgewezen. Hij was al 6 jaar in Nederland. Het gekke is dat z’n familieleden – moeder, broer en zussen – in Noorwegen wèl verblijfsvergunningen hadden gekregen. Ze zijn namelijk Reer Hamar, een stam die in Somalië onderdrukt en vervolgd wordt. De Nederlandse IND wist dat, trok de familieband niet in twijfel, maar vond het toch niet relevant. Aayan moest weg, als het aan de IND lag.

Zo kwam hij bij ons in de ‘bed, bad, brood’-opvang. Een voorkomende man die goed Nederlands sprak en zichzelf graag nuttig wilde maken. Dat deed hij al gauw. Samen met ‘mama’, zoals iedereen haar noemde: Farah, de Somalische vrouw die aan haar knie was geopereerd (u kent haar misschien nog uit het verhaal ‘Injectiespuiten en een tang mee’). 
Als ik iets moest bespreken of regelen met de Somalische gemeenschap – bijvoorbeeld een bezoek aan de ambassade - schakelde ik hen in. De ‘luitenant’ en mama zorgden dat iedereen bijeen kwam. Ambassadebezoek is dè manier om identiteitsverklaringen te verkrijgen; enorm belangrijk voor het perspectief van mensen. Aayan vertaalde mijn verhaal voor de mensen, maar gaf ook aan welke vragen en zorgen de gemeenschap had. Een spilfunctie. Was er ‘gedoe’ met iemand, dan bemiddelde hij zonder partij te kiezen. Een diplomatiek talent. 
Gelukkig voor hem heeft zo’n ambassadebezoek ertoe geleid dat hij officiële nationaliteits-documenten kreeg en alsnog een verblijfsvergunning! Hij woont nu aan de andere kant van het land, maar komt nog steeds weleens helpen. We mogen hem altijd bellen. De luitenant van mama, dienstig aan allen.
