Jeugdig slachtoffer IS-bomaanslag zoekt veiligheid

Kirkuk, 2015. De 15-jarige Rebin en een vriend worden getroffen door een bomaanslag. Beiden raken zwaargewond, Rebin aan zijn buik en rechterbeen. Hij heeft scherven in zijn hele lijf, ligt 8 maanden in het ziekenhuis en zal nooit meer helemaal goed lopen. 
 
Rebin is Kakai. Een minderheidsgroep met een afwijkend geloof. Hij groeit op in een dorpje in Centraal-Irak. In 2014 valt IS het dorp aan. Het gezin vlucht net op tijd naar Kirkuk. Maar ook daar wordt vader bedreigd omdat hij Kakai is. Hij sluit zich aan bij de Koerdische troepen en vecht tegen IS. Zo blijft het gezin een doelwit, ook na de bomaanslag op Rebin. Die heeft bovendien nog medische zorg nodig, waarvoor er thuis geen geld is. Hij besluit te vluchten. 
 
[bookmark: _GoBack]De pijn blijft hels maar hij zet door en bereikt Griekenland. Vanaf daar mag hij naar Nederland. Als 17-jarige krijgt hij een vergunning voor een jaar. Daarna moet hij opnieuw asiel aanvragen. Maar de IND gelooft zijn verhaal niet en wijst het verzoek af. Rebin vecht dat besluit aan, tot aan de Raad van State, maar krijgt nul op het rekest. Ondertussen verzamelt hij bewijzen van zijn identiteit en zijn verhaal. Zijn doop als Kakai, de school waar hij naartoe ging. Zijn advocaat werkt nu aan een herhaalde asielaanvraag, Rebin zit in de opvang van INLIA in Emmen. 

Hij blijft positief. “Er zijn hier goede mensen. Ik heb onderdak. En ik heb mijn pleeggezin.” Een Syrisch gezin met vier kinderen, dat hij in Griekenland heeft ontmoet. Zij kwamen ook naar Nederland en wonen in Emmer-Compascuum. Bij hen vindt Rebin geborgenheid. Nu nog de veiligheid van een verblijfsvergunning.
